
Snuffelvondst 

Het 'reuzenkot' in de Grotestraat 

Orllangs vond en we toevallig 
een oude onbekende foto. De 
afbeelding (rechts) dateert 
vermoedelijk van het einde 
van de 19de eeuw. Achteraan 
op de foto vonden we de tektst 
"Reuzenkot" beneden Grotestraat. 
Dit bevestigt de tekst uit de 
publicatie van Pater Marcel, 
De ommegang of Processie 
van Plaisance en de Reuzen te 
Geraardbergen. Op pagina 16lezen 
we In 1898 had de verhuizing plaats 
van onze reuzenfamilie. Ze verlieten 
de benedenverdieping van het 
beenhuis, en werden er vervangen 
door het arsenaal van de pompiers. 
Deze informatie haalde hij uit 
Geraardsbergen, deel 2 van Gust. 
Merckaert, p .17. Pater Marcel 
schrijft dan verder Uit mondelinge 
mededeling vernam ik dat ze naar 
de Grotestraat werden overgebracht; 
vandaar naar het werkhuis van de 
stad en nadien naar het stadhuis. 
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Als we de oude afbeelding met de recente foto (links) 
vergelijken, merken we dat het oud "reuzenkot" zich bevond 
in de Grotestraat nummer 9, het heeft plaats gemaakt voor 
keurslager Kurt. De gevel van het huis rechts is nog herkenbaar. 
De drie kleinere huisjes links zijn grondig verbouwd. Het 
reuzenkot stond trouwens wat achteruit ten opzichte van de 
andere huizen. Het nieuwe huis is nu gelijk gebracht met de 
rooilijn. 
Wie meer weet over di t huis, kan ons een briefje sturen: 
Jan Coppens, Karmelietenstraat 53, 9500 Geraardsbergen of via 
e-mail jan@migradio.com 


