Vertel nog eens over vroeger

Waar kun je geschiedenis vinden?

Sommige historici vinden geschiedenis vooral een
kwestie van bronnen doorworstelen, feiten noteren
en dan een synthese te maken en hun visie toe te
voegen. Zo verkrijgt men objectieve gegevens over
vroeger.

Volgens anderen vertellen harde gegevens maar
de helft van het verhaal. Hoe mensen hun tijd
beleefden, vind je nooit in cijfers en documenten
terug.

Boeiende artikels uit een recent verleden.

In ons tijdschrift wijden we regelmatig interessante,
boeiende artikelen aan situaties, gebeurtenissen uit
een vaak ver verleden. Maar laten we ook even oog
hebben voor het meer recente verleden. Dat van ons,
van onze ouders en grootouders. Een verleden dat
nog steeds levendig aanwezig is in de herinnering
van menig lid.

Vertel nog eens over vroeger...

Mensen stellen ons soms vragen over zaken die ze
vroeger gehoord hebben, of uit het oog verloren
zijn. Zaken die ze zelf nog gekend hebben maar die
in de jaren vervaagd zijn.

Vertel nog eens over vroeger... is opgezet om u
meer te betrekken bij de geschied- en heemkundige
invulling van ons tijdschrift ‘Gerardimontium’.
Het is een goeie aanleiding om in eigen geheugen,
familiearchief, foto-album te snuisteren en verhalen
boven te halen die voor onze leden boeiend zijn om
te lezen.

Waar zijn trouwens de foto's?

U zou ervan versteld staan welke interessante foto’s
in menig familicalbum verscholen zitten. Vooral
als die foto’s uitgebreide gegevens bevatten over
vroeger. Een windmolen op de achtergrond, mensen
die cen boterham opeten naast een bakstecnoven,
een straatbeeld en nog veel meer,

Soms zit daar een heel verhaal achter, soms is het
alleen maar ecn mooi plaatje.

Geschiedenis is mensenwerk: herrinneringen aan
en verhalen over vroeger.

Het leven van alle dag in de wijk. Foto’s van cen
wijkkermis, of de kar van de brouwerij Concordia
die in de winter de Paardenmarkt niet opgeraakt,
of een foto van de plaatselijke melkerij, een groep
wandelaars die genieten van een frisse pint bier voor
een dorpscafé. Er zijn zo veel kleine en grote dingen
die ons boeien.

Geschiedenis of heemkunde is te achterhalen door
hetgeen men ons nagelaten heeft. Nieuwsgierigheid
van ons allen is hierbij een grote drijfveer.

En i in dit alles?

Vertel eens over vroeger... is op basis van uw
herinnering. Wees zo correct mogelijk, vermijd
dat vermoedens de overhand krijgen, met andere
woorden we gaan niet gissen. Hoe nauwkeuriger
uw getuigenis hoe beter. Wie weet duikt er toch nog
eens een document op die jouw verhaal plaatst en
een bredere dimensie geeft. Centraal staat Groot-
Geraardsbergen.

Wel als u interessante zaken weet over vroeger, over
fantastische foto’s beschikt die de andere leden zeker
graag zouden zien, geef ons dan een seintje. Bel ons
op het nummer 09/ 225.93.09 (na 20.00 uur) of
schrijf een briefje naar het adres: Dirck Surdiacourt,
Eendrachtstraat 19 te 9000 Gent. Dan bekijken we
op welke wijze uw bijdrage kan opgenomen worden
in ‘Gerardimontium’ !

Wij kijken alvast uit naar uw reacties!

(DS)

' Alle documenten en/of foto’s die u ter beschikking stelt van
de redactie van Gerardimontium worden netjes aan u terug
bezorgd.
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